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Geven is gezegender dan ontvangen  

 

Deze uitspraak staat in Handelingen 20:35. Als Paulus afscheid neemt 

van de Efeziërs, benadrukt hij dat hij kwam om te dienen. En dan citeert 

Paulus deze uitspraak van Jezus.  

Het is een praktische uitspraak. Want we zijn als mensen voortdurend 

bezig met geven en ontvangen. Dat geldt zelfs voor mijn 3-jarige 

kleindochter Elena.  Zij speelt heel veel verjaardagen. En dan gaat het 

altijd over haar eigen verjaardag waar zij cadeautjes ontvangt.   

Dat geeft aan dat de uitspraak van Jezus best uitdagend is. Van nature 

zijn we namelijk meer gericht op ontvangen dan geven.  Jezus lijkt daar 

met deze uitspraak tegenin te gaan. Maar de crux van zijn uitspraak is 

niet dat ontvangen minder gezegend is dan geven maar dat geven nog 

gezegender is dan ontvangen. Jezus zegt dus niet dat ontvangen niet 

gezegend is.  

En dat is maar goed ook. Want we kunnen alleen geven als we eerst 

ontvangen. We zijn nu eenmaal kwetsbare mensen. Voordat we liefde 

kunnen geven, moeten we eerst voldoende vertrouwen ontwikkelen dat 

anderen voor ons zorgen. Dat vertrouwen ontwikkelen, daar is Elena nu 

mee bezig. Daarom vindt ze ontvangen zo belangrijk. Eph 2:8-9a: Door 

genade bent u gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan 

uzelf; ze is een geschenk van God.   

Het belangrijkste geschenk dat niet alleen Elena maar ook wij mogen 

ontvangen is, zegt Paulus hier,  de genade van het geloof. Welk geloof? 

Het geloof van Jezus Christus. Waarin? In God als trouwe Vader. God 

is een dienaar omdat God weet dat geven gezegender is dan 

ontvangen. Daarom blijft Hij geven, ook als wij ontrouw aan Hem zijn.  

 

We mogen dus ontvangen. Maar er is nog een grotere zegen: geven! 

We geven ons vertrouwen aan God als we gaan geloven in het geloof 

van Jezus, als we onze geest als het ware overgeven aan Zijn Geest. 

Als we spreken over geloven in Jezus dan denken we meestal aan 

verstandelijke instemming. Maar in de bijbel  gaat geloven verder. 

Geloven in iemand betekent niet alleen dat je zijn getuigenis voor waar 

aanneemt, maar ook dat je hem je vertrouwen en trouw geeft. 

Geloven in Jezus betekent dus toegewijd zijn aan Zijn 

onvoorwaardelijke liefde, niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart 
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en je handen. Dat geloven en werken niet los verkrijgbaar zijn zagen 

we ook  Fil 3 waar Johan tweede weken over gesproken heeft 

Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, 

door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, 11in 

de hoop ook zelf uit de dood op te staan. 12Niet dat ik al zover ben en 

mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te 

kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. (..) 14Ik ga 

recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus 

roept. 

Deze tekst zegt duidelijk dat je niet perfect hoeft te zijn in ons 

vertrouwen en trouw. Maar ook dat je niet kunt groeien in vertrouwen en 

trouw zonder jouw inspanning en toewijding: je kunt het kennen van 

God niet uitbesteden. Je zult zelf aan de bak moeten om de prijs te 

grijpen. Onze redding hangt niet af hoe goed we nu al liefhebben, maar 

wel van de moeite die we doen om de liefde te leren kennen omdat we 

de beloning voor onze moeite, de liefde, liefhebben.  De crux van leren 

is niet dat je perfect moet zijn, anders hoef je immers niet te leren. 

Maar leren vereist wel dat je je inspant omdat je gelooft in de beloning 

die voor je in het verschiet ligt, namelijk meer vaardigheden en kennis.  

 

Leren is altijd tweezijdig. Op de universiteit leren mijn studenten alleen 

als zowel ik als leraar als mijn studenten zich inspannen. Zo is het ook 

met het leren kennen van Christus.  Het leren van liefde, het leren dat 

geven gezegender is dan ontvangen, gaat niet vanzelf maar vraagt 

inspanning van beide kanten, (1) van de Geest van Jezus als onze 

leraar en (2) van ons als Zijn lichaam als leerlingen.  

Het is een prachtig als je de liefde leert kennen. Als je gaat vertrouwen 

dat de grootste genade niet het ontvangen maar het geven van genade 

is, als je gaat vertrouwen dat geven gezegender is dan ontvangen. Ik 

werd gegrepen door die belofte toen mijn oma de vreugde van geven 

belichaamde op haar sterfbed door te bidden voor mij. Die vreugde 

wilde ik ook leren kennen. Toen liet ik het kinderlijke achter me. 

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 

redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke 

achter me gelaten. (1 Kor 13:11)  

 

Doel: God vreugde geven  

Het is een mooi moment als je volwassen wordt. Als je je realiseert dat 
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de wereld niet alleen om jou draait, maar dat je van betekenis mag zijn 

voor anderen. Als je je realiseert dat je niet alleen van God mag 

ontvangen, maar dat je ook mag geven aan Hem door te werken voor 

Zijn grote vreugde, voor Zijn onderneming, namelijk de aarde een 

tempel maken waarin Hij kan wonen, waarin Liefde koning is. Daarvoor 

heeft Jezus mij gegrepen (Fil 3:12).  

Hebreeën 11: 6: Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; 

wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij 

beloont wie Hem zoeken.   

 

Deze tekst zegt dat we God vreugde geven door ons geloof, door ons 

vertrouwen, in Hem. Hoe kunnen wij God nu vreugde geven? Wel, als 

je vertrouwt in Zijn belofte dat geven gezegend en liefde dus trouw, 

stel je je kwetsbaar op. Je kunt je tijd, energie, of geld niet meer 

benutten om je eigen behoeften te vervullen als je jouw schaarse 

(materiele, lichamelijke) middelen opgeeft voor je naaste. Maar, en hier 

komt de crux, jouw vertrouwen, jouw kwetsbaarheid, geeft God dan de 

kans om Zijn trouw te laten zien door jouw giften vrucht te laten dragen. 

Hij opent zo als het ware de sluizen van de hemel. En gaat het geloof 

van jou en anderen in een trouwe God groeien.  Matt 18:18 Alles wat 

jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en 

alles wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 

Als het vleesgeworden woord van God mogen wij als lichaam van 

Christus het leugenachtige oordeel van de boze over God en Zijn 

schepping binden en het perspectief van Christus op God en mensen 

ontbinden.     

Persoonlijke beloning in het hier en nu: wie goed doet, God ontmoet  

Geven is gezegender dan ontvangen, ook voor jou persoonlijk. Jezus 

zegt niet voor niets in Lucas 6:38: Geef, dan zal je gegeven worden; een 

goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je 

worden toebedeeld. Geven wordt dus beloond, niet als een materiele 

beloning van degene aan wie jij geeft maar als geestelijke beloning van 

God. Want God is trouw: God doet wat Hij belooft (in Johannes 14:23): 

Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn 

Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en 

bij hem wonen. Als jij je geest en lichaam durft te investeren in het 

koninkrijk van God, dan zal de Heilige Geest je de vreugde van de 

liefdesband tussen de Vader en de Zoon doen ervaren. Je ontvangt niet 

alleen zijn liefde, nee de Liefde neemt Zijn intrek bij jou. Je wordt een 
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tempel waarin de drie-enige God verblijft. Kortom, Wie goed doet, God 

ontmoet  

Paulus zegt het in Rom 6:22 zo:  Bevrijd van de zonde en in dienst van 

God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.  

We zijn in dienst bij een trouwe werkgever. Deze werkgever geeft ons 

het loon dat Hij belooft, namelijk aandelen. Wij krijgen twee soorten 

aandelen. In de eerste plaats een aandeel in de goddelijke natuur 

waarvoor geven gezegender is dan ontvangen. In de tweede plaats een 

aandeel in het leven dat we samen met God scheppen. De Geest 

brengt ons als het ware een vooruitbetaling op onze goddelijke, trouwe 

geest en een schepping. Die vooruitbetaling geeft ons de kracht te 

investeren in Gods onderneming. Het maakt ons kruis lichter. Wat het 

oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen 

mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem 

liefheeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard door de Geest (1 Kor 2:9-

10) . 

De boodschap dat geven gezegend is sluit goed aan bij ons jaarthema: 

Bouwen op de rots.   

Matt 7:24-25: Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan 

vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. 

25Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, 

en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, 

stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 

Jezus benadrukt in het tweede deel van deze tekst nog een andere 

beloning van doen wat hij zegt. Die vrucht is standvastigheid. Het huis 

dat je gebouwd hebt voor God, jouw vertrouwen in Hem, blijft staan als 

het stormt, als de boze je aanvalt, bijvoorbeeld door ziekte of andere 

stormen. Aan het einde van zijn leven zegt Paulus in de tekst waar Hans 

vorige week bij stilstond (in Fil 4:11b-13): Ik heb geleerd om in alle 

omstandigheden tevreden te zijn. 12Ik weet wat het is om gebrek te 

lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den 

lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13Ik ben 

tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. 

Er zijn mensen in onze gemeente die door stormen zijn gegaan. Of nu 

gaan: denk aan Otis en anderen. En laten we het mooier maken dan het 

is, hun kruis is niet licht. Maar dat hun vertrouwen in God blijft staan in 

hun moeilijke omstandigheden getuigt van de kracht die in hen is. Door 
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het geloof dat zij belichamen proeven we de goedheid en trouw van 

God. En daardoor groeit ons geloof. We hebben elkaar nodig!      

Dat we geen slachtoffer meer zijn van de omstandigheden maar er 

over mogen regeren doet me denken aan de Joodse psychiater Victor 

Frankl. Hij schrijft: Alles kan van een mens worden afgenomen 

behalve één ding: de laatste van de menselijke vrijheden – om je 

houding te kiezen tegenover alle mogelijke omstandigheden, om je 

eigen weg te kiezen. Victor Frankl overleefde Auschwitz. In die 

uitzonderlijke omstandigheden ontdekte hij dat dat mensen niet op zoek 

zijn naar geluk maar naar vrijheid om hun leven betekenis te geven, 

naar iets waarvoor ze kunnen sterven, naar zaligheid. Als je dat vindt, 

blijft je huis staan,  zelfs daar in Auschwitz. Of misschien juist daar zag 

Frankl de enorme kracht van de menselijke geest die triomfeerde over 

de stormen. Naakte mensen die psalmen zongen terwijl ze als vee de 

gaskamers in werden gedreven.      

Dat brengt we op het moeilijkste dat er is: geven als vergeven. 

Vergeven is geven zonder dat je ontvangt. Meer nog, je blijft trouw aan 

degenen die jou ontrouw zijn, die jou niet alleen niets geven maar jou 

schaden. Dat voelt onrechtvaardig, net alsof je als slachtoffers de schuld 

van de daders op je moet nemen. Toch is dat precies wat Jezus deed op 

het kruis. Jezus kon dat alleen doen vanwege Zijn vertrouwen in de 

trouw van Zijn Vader, vanwege de vreugde (hoop) die voor Hem in het 

verschiet lag (Heb 12:2) door zijn offer: een schepping die verzoend is 

met de Schepper (2 Kor 5:19).    

Vergeving in de crux in Gods onderneming om deze gebroken wereld 

een woonplaats te maken voor Liefde. Alleen belichaamde vergeving 

laat gebroken mensen namelijk zien dat God te vertrouwen is. Alleen 

belichaamde genade bevrijdt de wereld van de slavernij van de Zonde, 

namelijk het leugenachtige oordeel van de Boze dat God onbetrouwbaar 

is en mensen waardeloos. Onze core business als lichaam van Christus 

is dus geven en vergeven.  

 

Het lege graf is het fundament waarop wij bouwen. De lichamelijke 

opstanding laten ons zien dat geven en vergeven daadwerkelijk vrucht 

afwerpt:  

(1) Vergeven vernieuwt de schepping. De opgestane Jezus is de 

eersteling van de nieuwe schepping.  
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(2) Vergeven loont ook voor degene die vergeeft, je krijgt eeuwig leven, 

je mag God nu al leren kennen van hart tot hart.   

Jesaja 40:3-5. Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door 

de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4Laat elke 

vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land 

vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. 5De luister van de HEER 

zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. 

Deze roep bevat zowel een opdracht als een belofte   

Liedje, oud liedje uit 1975 van Ramses Shaffey.  Wij zullen doorgaan …  

tot we samen zijn. Je kunt er op 3 manieren naar luisteren.   

(1) In de eerste plaats als de stem van God. Hij troost ons dat we niet 

alleen zijn. Wij zullen doorgaan is dus een belofte van de 3-enige God 

aan ons dat Hij trouw is en doorgaat met zijn bouwonderneming: de 

schepping een tempel maken waarin Hij kan wonen. Hij laat niet los, het 

werk dat zijn hand begon (Psalm 138:8).  

(2) Een tweede manier waarop je dit lied kunt beluisteren is als 

toewijding van ons, het lichaam van Christus, aan onze roeping om 

samen met God deze gebroken schepping een tempel te maken voor 

Gods Liefde.  Om het leugenachtige oordeel van de boze over God en 

mensen te binden.   

(3) Tenslotte kunnen we het beluisteren als samenzang tussen God en 

de kerk. Want waarom werken we samen aan het Koninkrijk van God?  

Om samen te zijn, om aarde en hemel te verzoenen zodat God kan 

wonen bij Zijn schepping.  Openbaringen 21: 3: Ik hoorde een luide stem 

vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal 

bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij 

hen zijn.’  

 

Vragen voor huisgroepen:  

1.Heb jij favoriete Nederlandstalige zangers en liedjes (ijsbreker)? Zo ja, 

welke? {alternatief: Houd jij van je eigen verjaardag? Waarom (niet)?}  

2.  Wanneer heb jij de zegen van ontvangen ervaren? Wanneer de 

zegen van geven?  

3. Wanneer heb je voor het laatst iemand vergeven? Wanneer ben je 

zelf voor het laatst vergeven?  

4. Wat zijn voor jouw persoonlijke geloofshelden die jouw inspireren of 

hebben geïnspireerd op je geloof reis?  Dank God voor hen. 
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5. Onvoorwaardelijke liefde hangt niet af de daden van de persoon aan 

wie je geeft maar loont wel. Is dat een paradox of kun je verklaren 

waarom God zowel genadig is (geven zonder dat je ontvangt van 

degene waaraan je geeft) als rechtvaardig is (beloning geven aan 

degene die onvoorwaardelijk liefheeft). {Tip: maak onderscheid tussen 

de ontvanger van onvoorwaardelijke liefde en de gever van deze liefde}.  

6. Vraag om van gedachten te wisselen. Is er nog sprake van 

onvoorwaardelijke liefde als je iemand genadig bent omdat je een 

beloning van God nastreeft? Waarom wel of niet?  

Vgl Lucas 6:37-38 en Matheus 6:14-15.   

Leestip: C.S. Lewis: The weight of glory. Volgens C.S. Lewis is de 

beloning voor liefde niet alleen acceptabel, maar zelfs het hoogste doel 

van de menselijke liefde. Het draait erom dat we de glorie en vreugde 

van God ervaren en deelachtig worden aan zijn liefde, en niet om een 

externe vergoeding. 

7. We krijgen aandelen in Gods natuur (het kennen van God) en in Gods 

onderneming (de nieuwe schepping) als we ons inspannen voor Zijn 

koninkrijk. Nuttige metafoor of heiligheidschennis (om Gods koninkrijk te 

vergelijken met het kapitalisme)?    

8. Handelingen 20:35 vind je nergens letterlijk terug in de evangeliën. 

Welke uitspraken van Jezus die wel in de evangeliën zijn opgenomen 

benadrukken de zaligheid van geven en dienen?    

  



Geven is gezegender 

dan ontvangen  

Jaarthema: bouwen op de rots  

 

 

14 September 2025 



Het is 

zalig te 

ontvangen  



Filippenzen  3:10-14  

• Ik wil Christus kennen door de kracht van Zijn 
opstanding te ervaren, door te delen in zijn 

lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn 

dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te 

staan.  

• Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb 
bereikt.  

• Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te 
kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij 

gegrepen heeft.  

• (…)  

• Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs 
waartoe God in Christus Jezus roept. 

 



Geven is 

gezegender dan 

ontvangen  
• Toen ik nog een kind 
was sprak ik als een 

kind, dacht ik als een 

kind, redeneerde ik 

als een kind. Nu ik 

volwassen ben heb ik 

al het kinderlijke 

achter me gelaten. (1 

Kor 13:7) 



Waarvoor Jezus mij gegrepen 

heeft  

• Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te 
geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven 

dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem 

zoeken. (Hebreeën 11:6)   

 

• Alles wat jullie op aarde bindend verklaren zal 
ook in de hemel bindend zijn, en alles wat 

jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel 

ontbonden zijn. (Mattheus 18:18)  



Wie goed doet, God ontmoet  

• Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig 
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal 
je worden toebedeeld. (Lucas 6:38) 

 

• Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden 
aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en 
mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem 
wonen (Johannes 14:23) 

 

• Bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u 
een leven in heiligheid en het eeuwige leven (Rom 
6:22) 

 

• Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat 
heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft. Aan ons 
heeft God dit geopenbaard door de Geest (1 Kor 
2:9) 
 

 



Jaarthema: Bouwen op de rots  

• Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar 
handelt, kan vergeleken worden met een wijs 

man, die zijn huis bouwde op een rots.  

• Toen de regen neerstroomde en de beken buiten 
hun oevers traden, en er stormen opstaken en 

het huis van alle kanten belaagd werd, stortte 

het niet in, want het was gefundeerd op een 

rots. 

 



Standvastigheid  

• Ik heb geleerd om in alle omstandigheden 
tevreden te zijn. (..) Ik heb alles aan den 

lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom 

en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem 

die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:11-13) 

 

• Met de vreugde voor ogen die voor Hem in het 
verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen 

(Hebreeën 12:2)  



Jesaja 40:3-5    

• Hoor, een stem roept 

• ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,  

• effen in de wildernis een pad voor onze God. 

• Laat elke vallei verhoogd worden 

• en elke berg en heuvel verlaagd, 

• laat ruig land vlak worden 

• en rotsige hellingen rustige dalen. 

• De luister van de HEER zal zich openbaren 

• voor het oog van al wat leeft.’  

 


